
Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje en 

alle beetjes die je stierf, 't is vreemd, maar die vergeet je,
het is je dikwijls zelf ontgaan, je zegt ik ben wat moe, 

maar op een keer ben je aan je laatste beetje toe.

Toon Hermans

Luc Raeymaekers

geboren te Geel op 6 augustus 1957 
en zachtjes ingeslapen in het UZA 

te Edegem op 14 maart 2026.

Partner van
 Myriam De Cock

Pluspapa van
 Christine en Kris De Herdt - Lavrysen

 Peter en Justine De Herdt - Timmermans
  Fleur
  Marcel
  Emiel

 Filip De Herdt
  Lize
  Robbe

Broer en schoonbroer van
 Guy en Carine Raeymaekers - Van Doninck

De families Raeymakers, Beyens en De Cock.

De uitvaartplechtigheid heeft 
plaats in intieme kring.

De asurne van Luc zal later een plaats krijgen 
in zijn vertrouwde omgeving.

Met bijzondere dank aan de thuisverpleging 
De Zonnebloem te Kontich voor hun goede zorgen.

Bloemen noch kransen.

Rouwadres: Familie Luc Raeymaekers
  p.a. Uitvaartverzorging Bob Timmermans
  Mechelsesteenweg 78,  2550 Kontich
  Tel. 03 - 457 37 37

Digitaal condoleren: www.bobtimmermans.be




